
Dit zien wij ook in de geschiedenis van 2Kronieken 20, 
die plaatsvond in de tijd dat een Moabitische coalitie Juda 
aanviel. De Moabieten, de Ammonieten en de Meünieten 
trokken ten strijde tegen Josafat. Juda was zwak. Als Josafat 
naar zichzelf keek, werd hij onmiddellijk bang. Maar hij 
was een man die God vreesde. Hij besloot de Heere te 
raadplegen en riep ook voor Juda een vasten uit. Hoewel 
hij machteloos was en niets kon doen, kon hij tot God 
gaan en bidden (vs.12). Hij erkende zijn hulpeloosheid en 
vestigde zijn ogen op de Heere. God zond onmiddellijk een 
profeet, die tegen hem zei: ‘Weest u niet bevreesd en wees 
niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want 
niet aan u is de strijd, maar aan God’. Het heil is van de 
Heere (vs.15,17). De Heere zei dus: niet jullie zullen hierbij 
hoeven strijden, jullie zijn toeschouwers.

Josafat en het volk deden nog iets. Zij wierpen zich neer 
voor Gods aangezicht om Hem te aanbidden (vs.18). 
Anderen maakten zich gereed om aan te vallen. Ze vroegen 
de goed geklede Levieten om op te staan en de Heere te 
prijzen (vs.21). Dit had tot gevolg dat de vijand in een 
hinderlaag viel en verslagen werd. Het resultaat was dat 
ze lijken aantroffen, niemand van hen was ontkomen 
(vs.24). De woorden ‘op de tijd dat zij met gejuich en 
lofzang begonnen’ in vers 22 zijn belangrijk. Josafat zong, 
omdat hij geloofde dat God de overwinning had behaald. 
Op de vierde dag kwamen zij samen in het dal van de 
lofprijzing. Daarna keerden zij terug naar Jeruzalem met 
grote blijdschap, want de Heere had hun de overwinning 
gegeven (vs.26-28).

De vreugde van de Heere is onze kracht. Wanneer we niet 
blij zijn, dan zijn we automatisch terneergeslagen. Door 
de blijdschap in de Heere houdt de overwinning stand 
(Matth.5:11,22; Luk.6:22-23; 2Kor.8:2; Jak.1:2; 1Petr. 1:6-8; 
4:12-13). Paulus verheugde zich te midden van zwakheden, 
beledigingen, vervolgingen en benauwdheden (2Kor.12:10). 
Hij zegt: Dankt in alles (1Thes.5:18). De Heere Jezus maakt 
ons meer dan overwinnaars (Rom.8:37). 

De Heere geeft slechts één soort overwinning, namelijk 
die ons tot meer dan overwinnaars maakt. Onze beker 
vloeit over (Ps.23:6). Alles wat niet overvloeit, is niet van 
Hem (Matth.5:39-41). Het ternauwernood overwinnen is 
een door mensen gefabriceerde overwinning. Als de Heere 
Jezus in ons woont, zullen wij ons over alles in ons leven 
kunnen verheugen en zullen wij Hem ook te allen tijde 
kunnen danken en prijzen. Halleluja, prijs de Heer!
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Geweldig dat wij mogen zeggen: Jezus is 

Overwinnaar. Hij is de Onveranderlijke (1Sam. 

15:29). Het woord duidt in het Hebreeuws een 

Persoon aan. Het is de Heere Jezus, Die de 

overwinning heeft behaald op de zonde, de 

dood, en de satan. Als wij in Zijn overwinning 

staan en Hem gehoorzamen gaan wij van 

kracht tot kracht, van overwinning tot 

overwinning (Rom.6:14). ‘Wij willen juichen 

over Uw overwinning’ (Ps.20:6 NBG’51).

De toon van 
overwinning
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